
Koninklijk bezoek, 19 september 1957. 

 

Zover ik kan nagaan is het huis met de gevelsteen (no 68) van de familie Aleven. Riet Aleven hangt uit het raam. 

 

Ikzelf woonde toen op no 64, het huis met de gedrapeerde vlag en openstaande deur. 

 



 

 

 

 

Hier sta ik als 5 jarige op de voorgrond (links met oranje puntmuts), samen met Gonnie Andela (?) mijn broertje Rene 

(1,5 jaar) met pofbroek en mijn zus Marianne (7jaar) (rechts).met rok van crepepapier in de nationale driekleur 


