
 

Ad Lamers en Bernadette Lamers-vd Nieuwenhof openden in 1969 de geheel vernieuwde nieuwe winkel aan de 

Gestelsestraat. Het bedrijf namen ze in 1965 over van zijn vader; Theo Lamers als kruideniersbedrijf en bakkerij met 

bezorgroute. In plaats van bezorgen van brood kwam er meer aandacht voor luxe broden en banket. In die tijd een 

nieuw begrip: toonbankbedrijven. 

 



 

Het interieur van de vernieuwde bakkerij. De wand met koekblikken, chocolade en snoepwaren. 

 

Foto genomen in de winkel aan de Gestelsestraat in 1984 toen bakkerij Lamers 60 jaar bestond. Grote drukte en een 

attentie voor alle trouwe klanten! 


