
 

 

 

Deze foto's zijn gemaakt tijdens de 'vlootschouw' van de Mariagardevloot in de kom van het 

Eindhovens kanaal. Volgens mij was het de eerste keer dat onze nieuwe 10-persoons kajak 

daaraan deelnam. ik zat op 4 aan bakboord. Hier is ook mijn liefde voor de zee ontstaan en 

heb daarna 10 jaar als scheepswerktuigkundige gevaren bij de Holland-Amerika Lijn. 

 


