
Interieur  

St. Martinuskerk Tongelre 

 

Tongelre. St. Martinuskerk. Interieur. Zicht naar het 

westen. De zangzolder waar eens een orgel stond, dat 

volledig is vergaan en waarvan de pijpen later aan de 

liefhebbers verkocht zijn. Nu staan er neppijpen. 

De akoestiek is er overigens verrukkelijk.  

In mijn tijd als dirigent van de Tongelrese Cantorij 

(1987 - 2003)  zongen wij elke vijfde zondag van de 

maand in deze kerk, vanuit de Jozef & Mariakerk, 

waar de akoestiek uiterst belabberd was. Het was 

voor ons een verademing om daar te mogen zingen en 

doordat we gewend waren tegen een slechte 

akoestiek te moeten vechten klonk het daar, dankzij 

een heel mooi koor,  natuurlijk bijna hemels. 

Rechts:  Een beeld van de apostel Petrus, links naast 

de absis,  met een omgekeerd kruis en niet 

uitgebeeld  met de sleutels van de hemel, zoals zo 

vaak het geval is. Petrus was, zoals bekend, geen 

Romeins staatsburger en werd daardoor veroordeeld 

tot de kruisdood, maar hij wilde niet gekruisigd 

worden zoals Jezus, maar ondersteboven. Vandaar 

deze uitbeelding. 

 

 

St. Martinuskerk. Noordelijke zijbeuk. Nu doopkapel. 



 

Het neogotische altaar. 

 

St. Martinus, de patroonheilige van de kerk, met de bedelaar.



 

Links: De H. Ambrosius met de bijenkorf op zijn arm. Hij is de patroon van de bijenhouders, de imkers 

Rechts: De H. Catharina met haar traditioneel symbool, het rad, terwijl uiteindelijk ze door het zwaard moet 

zijn omgekomen. 

Onder: Een van de twee prachtige houten biechtstoelen. 

 



Linker portaal . 

Gebrandschilderd raam in 1984 door kapelaan Sjef Spierings geschonken aan de Martinuskerk.  

Onder in het raam staat: Uit dankbaarheid. J. Spierings 1984 
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