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‘t Vlechthuis aan de Tongelresestraat 363. Dit pand en het pand rechts worden afgebroken en op deze plek worden appartementen gebouwd. De heer van leest
begon hier in 1937 zijn mandenmakerij. Hij had een groothandel in manden en rotan stoelen en leverde onder meer aan de boeren. Zijn vrouw stond in de winkel, opgevolgd
door de jongste dochter, die dat tot op heden al 47 jaar doet. En zo komt na meer dan 60 jaar toch een einde aan het bedrijf van de familie van Leest
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de werkplaats van de mandenmaker (en stoelenmaker)  
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een mandenmaker werkt altijd op de zogenaamde plank, dit is nog de originele uit 1937 5



in de werkplaats hangt een schilderijtje van dhr van Leest die het bedrijf meer dan 60 jaar geleden begonnen is 6




