
Het oudste schoolgebouw van Eindhoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraaie 100 jaar oude bouwtekeningen en andere historische informatie zijn bewaard 
gebleven. Voor deze school werd een flink stuk Woenselse Heide verkocht. Uit de 
archieven bleek dat het langgerekte schoolgebouw, de gymzaal: "lokaal voor vrije-en 
ordeoefeningen", de overdekte speelplaats en buitengelegen "waterplaats en 
privaten" (toiletruimten), vanaf de bouw in 1904 deel uitmaakten van dit historische 
complex.  
Het schoolgebouw aan het Hemelrijken 75 heeft vele beroemde leerlingen gekend;  
Arie Berkulin, Dominiek van den Boogaard, Johan Claasse, Jan Dibbets, Rudi Fuchs, 
Theo Kuipers, Paul de Nooijer, om maar enkele bekende namen te noemen. 
Waarvan sommigen als leerling in het beroemde kunstklasje van Jan Gregoor 
hebben gezeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fraaie bouwtekeningen van het Schoolcomplex uit 1904. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


